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VAN DE VOORZITTER 

Het jaar 2006 belooft in alle opzichten een druk heemkundig jaar te 
worden. Nu ik dit schrijf is het weliswaar al april en hebben we al 
diverse activiteiten achter de rug. Zo hebben wij rond de jaarwisseling 
met vereende krachten enkele werkruimten vrijgemaakt, zodat de 
W'interschilder z'n werk kon doen. Als alles weer opgeruimd is mag het* 
resultaat gezien worden. 

Tegelijkertijd heeft Frits de Groof een degelijke stellage getimmerd 
voor het opbergen van een groot aantal archiefdozen. Thans zijn wij 
eig druk met het herinrichten en inventariseren van het naslagarchief. 
Peter van de Bogaard is een computer-inventariseringsprogramma aan 
het uittesten. Na goedvinden kan alles ingevoerd worden. Dit is nog 
een hele klus. 

Enkele weken geleden heeft een 50-tal mensen genoten van een 
lezing en taxatie van Maastrichts aardewerk. De heer en mevrouw 
Meulman wisten alle aanwezigen te boeien met het verhaal van de 
aardewerkfabrikant Petrus Regout. De meegebrachte spulletjes werden 
getaxeerd en ieder kon tevreden huiswaarts keren. 

Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van ons 'clubhuis' het 'Oude 
Raadhuis' worden al vele voorbereidingen getroffen om in november 
een expositie te organiseren. Ter gelegenheid van dit 200-jarig bestaan 
wordt door Theo de Groof een boek geschreven met daarin de historie 
vanhetoude raadhuis. Het boek bevat vele boeiende en geruchtmakende 
verhalen. Belangrijke besluiten, vele burgemeesters, gezagdragers 
en vooral gewone Mierlonaren worden op een gemakkelijk leesbare 
wijze beschreven. Naar verwachting zal het boek in november te koop 
worden aangeboden. Voor leden is het nu al mogelijk om tegen een 
gereduceerde prijs in te tekenen. 

Op zaterdag 29 april om 9.30 uur is bij het patronaatsplein de Meiboom 
opgericht. Voetbalclub Mifano heeft hun clubschild onthuld om mede 
blijk te geven van de verbroedering van de verenigingen onderling. 
Annie Berkers zorgde voor historische infomiatie. Burgemeester, 



wethouders, genodigden en het vele publiek hebben op die dag 
deelgenomen aan de feestelijkheden. Hierin had het Oranjecomité 
Mierlo de dagorganisatie. 

De verenigingenmarkt in juni belooft ook voor vrijwilligers weer erg 
druk en gezellig te worden. Er worden plannen gemaakt voor een 
huisbioscoop, oude spelen, promotie en infomiatiestalletjes. Vorige 
jaar behaalden wij hier de 1^ prijs met lof van de jurv' voor de beste en 
meest infomiatie verschaffende vereniging. Hierbij werd vooral gelet 
op de betrokkenheid van jong en oud. Ook dit jaar proberen we weer 
hoog te scoren. 

Enkele weken geleden zijn wij aangenaam verrast door de nazaten van 
een bekende Mierlonaar. De Heemkunde Kring Myerle heeft van hen 
een zeer mooi en voor de Mierlose gemeenschap kostbaar kunstwerk 
cadeau gekregen. In de perscampagne die wij na de vakantie gaan 
voeren met betrekking tot de feestelijkheden rond het oude raadhuis 
komen we hier graag en uitgebreid op temg. Tot die tijd laten wij u 
nog even in spanning. 

Dit is zomaar een greep van de vele activiteiten die wij op stapel hebben 
staan. Zo zult u ook in de gelegenheid gesteld worden om op 17 juni 
de excursie naar het Belgische Mechelen mee te maken. Hiervan heeft 
u de uinformatie ontvangen. Kortom: het bestuur en gelukkig de vele 
vrijwillige leden die hier graag aan meewerken proberen er iets moois 
van te maken. Als u ideeën, zin, interesse, hulpvaardigheid hebt of 
gewoon eens een praatje wilt maken: laat het ons weten. 

Rinie Weijts 



FAM. V R E N K E N 

Op zolder in een kast vond ik bovenstaande foto. 

Een jfraaie foto van een boerengezin uit begin 20-er jaren. 
Op de foto staan van links naar rechts, mijn moeder Miet (Damen)-
Vrenken; haar moeder Hendrika Johanna Kijzers; haar half-zuster 
Tonia (Verbruggen) van den Eijnden; haar stiefvader Johannes van den 
Eijnden en haar broer Johannes Vrenken. 
Ik weet dat er nog een halfbroer en een halfzuster waren. Beiden waren 
ouder dan mijn moeder die van 1911 was. Zij staan niet op de foto. 

Een rondgang op het intemet bracht toch nog aardige dingen aan het 
licht. 
Allereerst bleek dat de vader van mijn moeder Johannes Vrenken was; 
geboren 1861. 
Deze Johannes Vrenken w as in 1893 gehuw d met Johanna Thijssen. Uit 
dit huwelijk werd in september 1902 en tweeling geboren waarvan de 



zoon doodgeboren is en de dochter een dag na de geboorte overleed. 
Nadien werd nog een zoon geboren, Harrie Vrenken (de latere 
boswachter van Valkenhorst te Valkenswaard) en een dochter, Johanna 
Maria Vrenken, in 1920 getrouwd met Leonardus (Narus) van der 
Vleuten. Vader Vrenken en moeder Vrenken-Tliijssen en hun kinderen 
Harrie en Johaima staan niet op de foto. 

Wat gebeurde er verder? 
Johanna Tliijssen komt in 1905 te overlijden. Johannes Vrenken blijft 
met twee kleine kinderen achter. 
In 1909 trouwt Johannes Vrenken met Hendrika Johanna Kijzers. Hij 
is dan 47. zijn bruid 36. 
Uit dit huwelijk wordt in 1911 mijn moeder geboren en een jaar later 
haar broer Jan. 

In augustus 1913 overlijdt vader Johannes Vrenken en blijft Hendrika 
Kijzers achter met twee kleine kinderen en twee jonge stiefkinderen. 
Lang blijft zij niet bij de pakken neerzitten en al in juni 1914 (precies 
10 maanden na overlijden van Johannes Vrenken) trou\\1: zij met 
Johannes van den Eijnden. Uit dat huwelijk wordt dan Tonia van den 
Eijnden geboren. Ten tijde van het nemen van de foto zijn de twee 
oudste kinderen, die dus in het geheel geen bloedband hadden met het 
overgebleven ouderpaar, al het huis uit. 

Zo blijkt achter een gewone foto toch nog een hele tragedie schuil te 
gaan. Een stuk historie zoals zich in die tijd waarschijnlijk bij meer 
families zal hebben voorgedaan. 

Frans Damen. 
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KAPELAAN EIJCKEN? 

In de krant van zaterdag 13 maart 2005 stond bijgaand artikel. 
Wie was kapelaan Eijcken? Petrus Norbertus Panken (zie vorige 
Koerier) schrijft op 21 augustus 1886 in zijn dagboek dat men in 
de Meijereische Courant "eene mededeling vindt van het plotseling 
overlijden van dan kapellaan te Mierloo, den Hoog-eenv. Heer H. 
Eijcken uit geldrop, eere-kanunnik van Loreto en van St. Georgio in 
Pescaria, Ridder van het H. Graf. Deze ijverige zielzorger en weldoener 
der armen stierf in den nacht van 21 dezer en was mij goed bekend, 
beter echter zijne overledene Ouders. 

Hij hield o.a. vriendschap met mijn Neef M.N. Panken Buigemr te 
Mierloo en den zeer eerw. Pastoor te Bergeik, wien Hij onlangs, terwijl 
ik mij op reis naar Rome bevond, bezocht heeft. 
Z. Ew. bezit zijn portret in eene lijst, ik een klein of gewoon vanden 
genoemden Kanunnik. Ook bevat 't Bijblad dier courant de kosten 
eener reis naar Rome - minder dan die onzer Bedevaart -gespecificeerd 
door 1 comité der Nederlandsche Bedevaarten." 
Ook oud secretaris Gerrits, die berichten uit de krant uit die tijd 
verzamelde, meldt uit de krant van 21 augustus 1886 het volgende 
artikel: 

"Zoeven vememen wij de treurige tijding dat de Hoog Eerw. Heer 
Mgr. H.J.C. Eijken, kapelaan te Mierio, eere kanunnik van Loreto en 
van St.Giorgo in Pescaria, Ridder van het H. Graf, hedennacht te half 3 
ure plotseling overleden is. Iedereen, en vooral zijne parochianen, die 
den overledene van nabij gekend en daardoor ondervonden hebben, 
hoe wijs en voorzichtig hij was in zijne raad-gevingen, waardoor hij 
ongetwijfeld eene schitterende loopbaan tegemoet ging, zal de grootte 
van zijn verlies beseffen. Aan welke oorzaak zijn plotseling overlijden 
is toe te schrijven is ons niet bekend." 

Vervolgens verschijnt in de krant van 28 augustus het bericht: 
"Naar wij uit betrouwbare bron vememen heeft de Hoog Eerw. 
Heer Mgr. H.J.C. Eijken, kapelaan te Mierio, en aldaar den 21 
dezer overleden, uit eigen fondsen en van elders, voor meer dan 
honderdduizend gulden (tijdens Zijn Eerw. Kapelaan was te Druten 



en te Mierlo) naar Rome gezonden. Betreurt men den voorbeeldigen, 
edelen, milddadigen Priester te Mierlo, niet minder zal men den helaas 
zoo vroeg verscheidene in de Eeuwige stad missen." 

In dezelfde krant stond het verslag van de begrafenis."Mierlo. Dinsdag 
had de plechtige begrafenis plaats van den H.Eerw. Heer Mgr H.J.C. 
Eijken, kapelaan dezer parochie. Den 21 april 1854 te Geldrop geboren, 
werd Z.H. Eenv. den 22 Mei 1880 te 's Bosch tot Priester gewijd. Na 
tot 14 februari 1885 eerst Assistent en vervolgens kapelaan te Druten 
geweest te zijn, werd Z.Eerw. benoemd tot kapelaan te Mierlo. In 1880 
benoemde Hem Z.H. de Paus tot Kanunnik van de Kerk der H.H. 
Engelen te Rome en in 1883 tot Kanunnik van de Basiliek van Loreto. 
Daarenboven werd Z.H. Eerw. in 1885 nog met den titel van Ridr van 
het H. Graf te Jerusalem bekleed. 

Welke eene schoone loopbaan reeds, die Z.H.Eerw. op nog zoo'n 
jeugdige leeftijd eindigde! Ten 10 ure begaf de lijkstoet zich van de 
pastorie naar de kerk. Een stroom van gelovigen vulde het ruime 
tempelgebouw. Het H. Misoffer w-erd opgedragen door den 
Z. Eerw. Heer van den Mortel, Deken en Pastoor te Asten, geassisteerd 
doorde Eerw. H.H. van Eert, pastoor te Mierlo, en Aertnijs, pastoor te 
Geldrop. 
Na het Evangelie beklom de Z.Eerw. Heer Deken den kansel en schetste 
ons op treffende wijze de vele schoone deugden die den dierbaren 
overledene reeds als jongeling bezat en die Hem als priester zoozeer 
tot sieraad strekte. 

Na de gebruikelijke gebeden aan de lijkbaar ging men graf\vaarts. Eene 
ontelbare, treurende menigte volgde het stoffelijk overschot. Daar op 
den doodenakker scheen men tot het volle besef te komen van het 
verlies dat de parochie in het afsterven van den braven priester lijdt. 
Zij toch verhest in Hem een wijze raadgever, een weldoener der armen; 
onze beminde Herder een trouw en ijverig medehelper Aan de groeve 
riep men den geliefden zielzorger nog het laatste vaarwel toe onder het 
storten vandankbare tranen gevoegd bij het smeekgebed: Heer geef 
hem tot loon de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem." 
Tlians dreigt zijn eeuwige rust te worden verstoord. 

Frans Damen 
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HET MANNENKOOR IN DE MIERLOSE PAROCHIEKERK. 

De kerkdiensten in onze parochiekerk werden op het einde van de 
19̂  eeuw mede verzorgd en opgeluisterd door het zangkoor. Zowel 
in de door-de-weekse diensten als op zon- en feestdagen waren de 
koorzangers van de partij. Zoals het betaamt moest ook een zangkoor 
onder leiding staan van een dirigent. Bovendien moest ieder koorlid 
zijn bevelen opvolgen en zich houden aan het koorreglement. 

Aan het einde van de 19̂  eeuw (circa 1880) heeft Pastoor Reijnerus 
Vissers met de hand een koorreglenient geschreven. Waarschijnlijk 
heeft iemand anders een vrij korte tijd later het reglement met een 
keurig handschrift herschreven en aangevuld. Omdat beide versies 
interessant zijn om te lezen en men hierdoor een aardig beeld kan 
vomien van eerbied, gedrag en gezag in en rond de kerkdiensten, doe 
ik hierbij beide reglementen. 

Tot meerder eer en glorie van God. 
Dit moet het doelwit zijn van alle godsdienstige zangers en het eijnde, 
het welk zij betrachten: namentlijk door ene deftige en geregelden 
zang den godsdienst luijster bij te zetten en de gelovige te stigtcn. Zig 
zelve en anderen tot godvrucht op te wekken; in één woord: Gods eer 
en glorie bevorderen, om dit eijnde des te zekerder te bereiken, is goed 
gevonden het volgende reglement u lezer voor te schrijven. 

Reglement voor de choristen van de Roomschenkerk van Mierlo. 

1 
De pastoor als het hoofd van de kerk en choor, aan wie het competeert 
op kerk en godsdienst te waken, heeft alleen het regt, om zangers aan 
te nemen, goed te keuren en om wettige reden als om eerloosheid, 
wederspannigheid, onkundigheid en merckelijke overtreding van dit 
reglement, af te zetten. 
Het getal des zangers te bepalen. Wetten en regels aan hen voor te 
schrijven die zij moeten volgen. En de questiën die er onder hun 
mogten ontstaan finaal te beslissen. In welke uijtspraak van de pastoor 
partijen verpligt zijn te berusten. 



2 
Den pastoor zal eenen voorzanger of voorzangeren aanstellen die 
het choor en de zang derigeeren. Die zal zorg dragen dat den zang 
in goede order en behoorlijke maat verrigt word. Hij zal niemand op 
het choor toelaten buiten de door de pastoor aangenome zangers. Hij 
zal stiptelijk waaken op de overtreders van dit reglement. De zelve 
berispen en vermaanen en de wederspannige dadelijk aan den pastoor 
overdragen. De bestaande salaris van eene schilling zal provisioneel 
aan den gezamenlijke zangers moeten worden afgestaan, tot dat er 
anders in zal voorzien zijn. Waarvoor de zangers hem eene getrouwen 
assistentie toezeggen. 

3 
Den Gregoriaanse zang, als den eigen kerkzang, zal zuijver, gelijk hij 
er staat gezongen worden; Doch den Leuvensche en Amsterdamsche 
missen zullen van tijd tot tijd op den voomaamste feestdagen moge 
gezongen worden. 

4 
Het loft'zal voortaan op de volgende wijze geschieden op de Zon- en 
Heilige dagen. Als er Cathechismus is zal men de hymnus met het 
V zingen. Een antiphoon den venerabile, een van onze Lieve Vrouw 
en den Ave Maria, op die dagen als er geen Cathechismus is; den 
nagunicuten tusschen niet een antiphoon. 
5 • 

Alle zangers zullen moeten compareeren in de Hoogmisse op peene 
van een halve stuijver. Die na de Kyrie komen of voor dat de dienst 
geëindigd is weggaan, zullen als absenten gerekend worden. Er zal 
geen andere reden van absentie gelden, als die van misse te hooren 
verschoont. 

6 
Ieder zanger zal zijne sleutel mede brengen. En opgetreden zijnde de 
deur terstond sluijten. Op peene van 2 duijten. 

7 
Het zal aan niemand geoorloofd zijn anderen, die op het choor niet 
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geregtigd zijn, kundige zangers nogthans, die van buijten komen, 
hieronder niet begrepen, op het choor te brengen. Of er op te laaten op 
peene van 1 stuijver en 2 duijten. 

8 
Niemand zal Godshuijs onteren of het choor storen door te praaten, 
lachen of andere oneerbiedigheden op peene van 2 duijten. 

9 
Alle zangers zullen op het choor zonder tegenspreken aan den 
voorzanger moeten gehoorzamen op peene van 1 stuijver Doch buijten 
het choor zullen redelijke klachten aangenomen worden. 

10 
Niemand zal enige boeken of gezangen van het choor wegnemen op 
peene van 1 stuijver 

11 
De Cecilia maaltijd zal door de twee voorzangers met voorkennis en 
goedvinden van en door de pastoor besteld worden. ., 

12 . . 
Het boetegeld zal door de zangers alleen op het Ceciliafeest verteerd 
worden. 

13 
Het boetegeld zal voor de maaltijd door de voorzanger ingezameld 
worden. Die dit zullen weijgeren te betaalen, zijn ipso facto, of dadelijk 
afgezet. 

14 • 
Een ieder wagte zig in dit gezelschap van dronkenschap, ruzie, vegten, 
ontugtige w'oorden of leugens en Godslasteringen op peene van 6 
stuijvers. 

15 
Die dit reglement zullen ondertekent hebben, zullen alleen voor w etige 
zangers erkend worden. 

11 



Reglement voor de choristen der Roomsch Katholieke kerk van 
Mierlo 

Artikel 1 
De pastoor die in alles wat de uitoefening van den Godsdienst betreft, 
in zijne kerk het hoofd is, heeft alleen het regt om zangers te benoemen 
en aan te stellen. Hen regels voor te schrijven, naar de welke zij zig 
moeten gedragen en de wederspannigen, onkundigen of ander zins 
ongeschikte personen, die tot zangers zouden zijn aangenomen weg te 
zenden en hen de toegang tot het choor te verbieden. 

Artikel 2 
Om chorist te w'orden en bij voortduring te blijven, word vereist, dat 
men bij een af te leggen examen, voldoende bewijzen gegeven hebbe 
van bekwaamheid in den zang en dat men van een goed en christelijk 
gedrag zij! Die zig aan misdaden of buitensporigheden, w-elke tot 
schande verstrekken, overgeeft 
dusdanige zal zich daardoor onwaardig maken, om verder tot het choor 
te worden toegelaten. 

Artikel 3 
Dewijl de zangers tot de uitoefening van den Godsdienst onmiddellijk 
medewerken, zoo behoort elk, die tot zanger is aangenomen, zijn 
officie te verrichten tot meerder eer en glorie van God, en ten allen 
tijde zich op het choor eene Christelijke en stichtende wijze, zo als de 
heiligheid van de plaats vereist, te gedragen. 
Alle oneerbiedigheid en ongeschiktheid, die tot stoornis of ontstichting 
van anderen zou kimnen verstrekken is ten stipste verboden, die zich 
hieraan schuldig maakt zal daarover door den eerste voorzanger of bij 
afvvezigheid van dezen, door den tw'eden voorzanger in het vriendelijke 
vermaant worden. 
Indien aan deze vermaning geen gehoor gegeven wordt, zal dezelve 
nogmaals herhaald worden. Zoo dit nog vrugteloos mogt zijn, is den 
voorzanger in gemoede verpligt daarvan kennis te geven aan den 
pastoor. Indien hij hierin nalatig mogt zijn, zal hij voor de daaniit 
ontstane gevolgen verantwoordelijk zijn. 
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Artikel 4 
Om het spreken onder de Mis en onder het Lof zooveel mogelijk te 
voor komen, moet alles wat er gezongen zal worden vooraf bepaald 
zijn. En alle daartoe nodige boeken en zangstukken, door den genen 
die hiermede belast is , voor de Diensten, open gelegd of in gereedheid 
gebracht zijn. 

Artikel 5 
De eensgezindheid moet onder de zangers, zo in de kerk als in andere 
bijeenkomsten, bestaan en onderhouden worden. Indien onder hen 
twist of onenigheid bestaan mogt zal men trachten de eensgezindheid 
zonder uitstel onderling te herstellen 
Indien dit niet kan geschieden zal de zaak door tuschen komst van 
den Pastoor beslist worden. In wiens uitspraak de partijen dienen te 
berusten. 

Artikel 6 
Elke zanger die zich op het choor begeven wil, moet van zijne sleutel 
voorzien zijn. En bij het op en afgaan van het choor, de deur behoorlijk 
toe sluijten. Op boete van 5 centen. 

Artikel 7 
Het is verboden iemand die tot het choor niet behoort, zonder 
voorkennis en toelating van den Pastoor, op het choor te laten op 
boete van 25 centen. Indien iemand die tot het choor niet geregtigd 
is, zig daarop begeven heeft, omdat de deur niet gesloten was, zo zal 
degene die dezelve deur heeft open gelaten, ook in dit geval 25 centen 
verbeuren. 

Artikel 8 
Elke chorist is verpligt op de dagen welke hem bij beurt zijn 
aangewezen, in de aanbestelde zingende missen, op het choor, van het 
begin tot het eijnde aanwezig te zijn. Voor elke Mis die hij verzuijmd, 
vervalt hij in de boete van 2 centen ten zij hij zich door ene andere 
chorist heeft laten vervangen. Onder die missen worden ook begrepen 
de zingende Diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Zaturdag 
voor Paaschen en op de Kerkdagen. 

13 



Artikel 9 
Op de Zondagen en feestdagen is elke chorist verpligt tegenwoordig te 
zijn in de Hoogmis, op boete van 5 centen. En in het lof op boete van 2 

cents. Gene reden van afwezigheid word hier aangenomen, dan die 
geene welke iemand zou verschoonen van Mis te horen. 

Artikel 10 
Alle boete moeten nauwkeurig en zonder uitstel aangetekend en en op 
den eerste zondag die er opvolgt, na de Hoogmis of na het Lof, aan 
enen der voorzangers betaald worden. Dezelve zullen op ene veilige 
plaats bewaard, en later ten voordeele van de zangers in ihet algemeen 
gebruijkt worden. 
Zo iemand mogt weigeren de boete, waarin hij vervallen is, te betalen 
zal hiervan daadlijk aan den Pastoor kennis gegeven worden. Om met 
de dusdanige te handelen, zoo als hij zal vermeenen te behooren. 

Artikel 11 
Op de Zondagen van den Advent en van den vasten te beginnen met 
de Zondag Septuagisima, zal alleen de Gregoriaanse zang gezongen 
worden. Op de feestdagen en andere Zondagen van het jaar zal er 
muziek of maatzang gezongen worden. 

Artikel 12 
Niemand mag, zonder voorkennis en toelating van den Pastoor, eenig 
zangboek of zangstuk aan het choor behorende mede nemen of aan 
zijn huijs houden. Op boete van 30 centen. 

Artikel 13 
Elke chorist is verpligt de zangboeken en zangstukken, welke hij 
gebruijkt, voorzichtig te behandelen en zuijver te houden. Die de 
zelfde merkelijk beschadigt zal verpligt zijn de schade te vergoeden. 
Die er mede belast is zal zorgen, dat de zelve altijd op hmine plaats 
behoorlijk weggelegd en bewaart worden. 

Artikel 14 
De gelden, welke ten voor delen van de zangers in het algemeen, 
verstrekken zullen met goedvinding van de meerderheid der choristen, 
en met overleg van den Pastoor op eene betamelijke, en zooveel 
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mogelijk, nuttige wijze gebruijkt w orden. 

Artikel 15 
De ondergetekende behoud zich voor, bij dit reglement zulke artikelen 
te voegen en daarin zulke veranderingen te maken, als hij naar tijd en 
omstandigheden mogt noodzakelijk oordeelen. 

R. Vissers, Pastoor 

Door Rinie Weijts 

Het parochieel mannenkoor omstreeks 1920. 
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PASTOOR REIJNERUS VISSERS 

Reijnerus Vissers werd te Oirschot geboren op 26 februari 1798. Op 
9 november 1822 werd hij te Munster priester gewijd. Van 1823 tot 
1837 was hij kapelaan in de Sint Pieter kerk te 's-Hertogenbosch. Op 
12 december 1837 werd hij tot pastoor benoemd in de Mierlose Sint 
Lucia parochie. Hier was hij pastoor tot 2 november 1883, de dag van 
zijn overlijden. 

Toen hij het herdersambt te Mierlo vervulde heeft hij vele ingrijpende 
veranderingen doorgevoerd. Hierbij denk ik onder andere aan de sloop 
van de oude kerk, waarbij de oude toren grotendeels werd behouden. 
Tijdens de bouw van de kerk werden de diensten gehouden in een 
noodkerk, die bij de oude kerk gebouwd was. 

Op 16 mei 1856 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kerk. Deze 
werd ingezegend en in gebruik genomen met Allerheiligen 1860. 

Bij de bouw van de huidige kerk werd de oude toren geheel ombouwd. 
Onder zijn leiding werden ook de zusters vanuit Oirschot naar Mierlo 
gehaald om werkzaam te zijn in het klooster, onderwijs en bij de opvang 
en verzorging van bejaarde mannen. 

De opvang van bejaarden was mogelijk omdat hij het Apostelhuis te 
Mierlo-Hout liet afbreken en de resterende fimdatie gebruikte voor de 
iieroprichting' in onze parochie. 
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Het bidprentje van pastoor R. Vissers. 

Gedenk in awt; fjehedm 
de Ziel rafi Zaü^er 
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Gehorfn te Olnchol 2ü Fehmar'j . . . I T O S . 
Priester ycro[]d ie i*lKn:ifcr O Korcniher . 182"-?. 
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inun. Joh. l . 
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I I . Alph. .Imlith V i r r . 20, 
Mi jn Jczns, bannliurtigluuii (\(}{) dii>/e>i i^/L) 
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Lierop, 13 december 1893 

Rev. Et Am . Pastor 

Iii conferentie met de pastoors van Deume, Ommel en Asten kwam ter 
sprake hoe te handelen, wanneer tegen a.s. Kerstdagen en nadien in 
soortgelijke gevallen aanvraag werd gedaan om (in casu) Zondags te 
mogen door - laat ik liever zeggen - afwerken in de boterfabrieken. 
De zaak goed overwogen kan de beweerde noodzakelijkheid om af 
te werken hare oorzaak slechts hierin hebben, dat de boeren dan 's 
Zaterdagsavond nog melk kunnen leveren, die aanstonds afgeroomd, 
's Zondags zou kunnen, maar om het Kerstfeest dat 's Maandags 
valt, zou moeten geboterd worden. Het eenparig gevoelen was geene 
toestemming te verlenen. 
Intusschen het is goed, dat wij allen eenparig en eensluidend op dit 
punt zijn, en daarom zou het mij aangenaam zijn ook uw gevoelen 
des wegens eenigszins spoedig te mogen vernemen. Dan kan ik de 
belanghebbende Pastoors daarvan nog tijdig in kermis stellen. 

Mei de meeste hoogachting, 

M.J. van Dongen 

Deken. 

Bovenstaande brief (kopie) vond ik een tij d geleden op een rommelmarkt 
te Eindhoven. 
Waarschijnlijk heeft deken Van Dongen deze brief doen uitgaan aan 
alle pastoors in zijn dekenaat. Of de Mierlose pastoor deze brief ook 
heeft gehad is mij niet bekend. Voor mij was de inhoud in ieder geval 
belangrijk genoeg om in onze koerier te publiceren. Misschien heeft 
iemand nog meer gegevens of aanvullingen. 

Rinie Weijts 
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JAN EN TINUS WAAITS, D E F I E T S E N M A K E R 

De titel van het voor u liggend artikel 'Jan en Tinus Waaits, de 
fietsenmaker' is zeker bij oud Mierlonaren een bekende klank in de 
oren. Iedere Mierlonaar kende 'de Waaits" of korhveg 'Tinusse' als de 
dorpsfietsenmaker. Het is duidelijk dat 'Waaits' de Mierlose benaming 
of dialect is van 'Weijts'. Wie Jan en Tinus Waaits waren, wat zij 
deden en waar zij vandaan kw amen, w il ik in het hier volgend artikel 
beschrijven. 

Johannes (Jan) Weijts werd te Mierlo geboren op 4 januari 1857, hij 
groeide hier op en leerde op latere leeftijd Anna Maria van Stekelenburg 
kennen. Op 23 juli 1881 trouwden ze te Mierlo. Ze gingen wonen op 
het gehucht Bikkeler (Bekelaar) te Mierlo. 
Zowel Jan als Anna Maria waren thuiswever van beroep. Met hard 
werken verdienden zij de dagelijkse kost. Bovendien runde Jan een 
Brabants keuterboerderijtje met een lapje grond onder de bumkes 
(Eikendreef), enkele geiten en een aantal kippen. 

Jan Weijts als keuterboertje voor zijn boerderij aan de Eikendreef 
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Op 4 mei 1917 werd er bij Jan hard op de voordeur geklopt. Een van zijn 
kinderen - Martinus, hij komt later in het verhaal terug- die toevallig 
even thuis was, maakte de deur open en vanaf het weefgetouw zag 
Jan op afstand wie er aan de deur was en daar zo luid geklopt had. 
Tot grote ontsteltenis zag hij dat de veldwachter een bezoek bracht. 
Met stramme benen (weversbenen) klom Jan achter het weefgetouw 
vandaan. Hij begaf zich naar de voordeur waar de diender op zeer 
indringende wijze vroeg van wie de 9 kippen waren die op een bezaaid 
bouwland rondscharrelden. 'Die kippen zijn van mij ' , antwoordde Jan 
heel bedeesd. 

Het bedoelde bouwland werd in de volksmond ook wel het Kerkeland 
genoemd. Het behoorde toe aan het 'Liefdesgesticht Het Apostelhuis 
te Mierlo-Hout'. Volgens de gerechtdienaar moest Jan weten dat zijn 
kippen los liepen. Hij moest ook weten dat het verboden was om zijn 
kippen op het land van een ander te laten rondscharrelen. Natuurlijk 
ontkende Jan dat hij dit wist. 

Plichtsgetrouw pakte de veldwachter potlood en bonnenboek en 
noteerde Jans personalia. Het verbaal was een feit. Later moest Jan 
zich voor het kantongerecht verantwoorden en werd veroordeeld tot 
een boete van fl. 1,~ of 1 dag op water en brood. Bovendien moest hij 
een toeslag van 11. 0,90 betalen voor de kosten van het geding. 

Waarschijnlijk heeft Jan zijn overtreding niet zo nauw genomen of 
mogelijk werd hij door het noodlot achtervolgd. 
Amper enkele weken later kwam de veldwachter terug met de 
mededeling dat Jan w êer in overtreding was. Ook nu kreeg Jan weer 
een bekeuring want er liepen maar liefst 3 kippen te scharrelen op het 
zelfde stuk bouwland als de vorige keer. 

De kantonrechter had deze keer beduidend meer moeite met de 
veroordeling. Voor 9 scharrelende kippen was toen de 'schade' aan 
boetes in totaliteit fl. 1,90 of bij niet betalen 1 dag brommen. Ditmaal 
vonniste hij; fl.3,~ of 3 dagen zitten plus fl.0,90 betalen voor de 
gedingkosten. Deze bestonden uit; fl.0,35 voor het orgineel, fl.0,25 
voor het afschrift en fl.030 voor de bladzijde. 
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Uit het huwelijk van Jan en Anna Maria werden 6 kinderen geboren: 
1) MargarethaWilhelmina (Margriet) geb. 15-03-1882 te Mierlo 

en te Helmond overleden 21-05-1912. 
2) Petrus Johannes (Hannes) geb. 17-04-1883 te Mierlo, trouwde 

8-9-1907 met Martha Tielemans. 
3) Wilhelmina (Willemientje) geb.09-11-1884 te Mierlo en jong 

overleden 25-04-1885. 
4) Wilhelmina (Mina) geb. 06-03-1886 te Mierlo en trouwde te 

Mierlo met Antonius Leonardus Geenen. 
5) Henricus geb. 23-08-1893 te Mierlo en zeer jong overleden 

27-01-1894. 
6) Martinus geb. 12-08-1890 te Mierlo en trouwde 06-07-1917 te 

Mierlo met Martha Clasina van der Cruijs. 

Na de trouwdag van Jan en Anna Maria in 1881, kwamen er behalve 
de geneugten van het huwelijk ook de beslommeringen en zorgen voor 
het echtpaar. Gelukkig kenden ze vele gelukkige momenten, doch 
aan kommer en kwel zijn zij niet ontkomen. Misschien heeft juist het 
verdriet een grotere stempel op hun huwelijk gezet dan de vreugdevolle 
momenten die zij samen mochten beleven. 

In 1884, al 3 jaar getrouwd, wees alles er nog op dat het echtpaar een 
goede en gelukkige toekomst tegemoet ging, tot nu toe ging alles voor 
de wind. Anna Maria was voor de 3*̂  maal zwanger en het maakte niet 
zoveel uit of de nieuw geborene een jongen of een meisje zou worden. 
Ze waren tenslotte al de gelukkige ouders van 'n gezonde zoon en 
dochter, als het kind maar gezond was zouden ze al dik tevreden zijn. 

Op negen november 1884 werd na Margriet en Petnis, hun 2 eerste 
kinderen, het 3^ kind en hun 2^ dochter geboren. Wilhelmien w as haar 
naam. Het geluk van de ouders kon niet op. Maar korte tijd later -na 
slechts enkele maanden- ging het mis. De pasgeboren dochter walde 
niet eten of drinken en er waren ziekteverschijnselen die hen ernstige 
zorgen baarden. 

Soms dacht men dat het met haar gezondheid iets beter ging, dan bleek 
dat het weer wat slechter was. De erbij gehaalde arts maakte zich ook 
zorgen, haar gezondheidtoestand werd steeds slechter. Helaas stierf 
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de dochter die hen zo gelukkig maakte op vijfentwintig april 1885. 
Ieder w£is verslagen en leefde met de diepbedroefde ouders mee. Na 
het verlies van hun dochtertje in 1885 ging naar verloop van tijd alles 
weer wat beter. In 18 86 werd er weer een gezonde dochter geboren. Zij 
kreeg de naam van haar overleden zusje Willielmina. 

In 1890 werd zoon Martinus (de latere fietseimiaker) geboren. Martinus 
was een schat van een kind en blaakte van gezondheid. In 1893 bleek 
moeder Anna Maria weer zwanger te zijn. Vol verwachting wat de 
geboorte nu met zich mee zou brengen leefde het echtpaar naar de 
einddatum toe. Na maanden van zorg voor het gezin en de gebruikelijke 
klachten bij een zwangerschap werd eindelijk het lang verwachte kind 
geboren op drieentwintig augustus 1893. 

De nieuwe boreling was een zoon en heette Henricus. Bij de geboorte 
was alles goed en niets w ees erop dat er iets fout was of zelfs fout kon 
gaan. Dit leek maar zo. Korte tijd later begomien er weer klachtjes 
te komen die zij herkenden van hun eerder overleden dochtertje 
Wilhelmientje. 
De dokter die inmiddels in kennis was gesteld, had hen medegedeeld 
dat hij al het mogelijke zou doen, maar dat zijn gezondheid uiterst 
kritiek was. De maand januari was een maand van vallen en opstaan. 
Niemand had er nog vertrouw-en in. Helaas is Henricus (Harrieke?) op 
zevenentw intig januari 1894 overleden. 

Groot was het verdriet van Jan en Anna Maria toen in de 2^ helft van 
de maand mei 1912 hun oudste dochter Margriet hen mededeelde dat 
zij niet fit was en zich erg ziek voelde. Bij navraag bleek dat dochterlief 
al een aantal dagen een 'n bultje op haar been had. Omdat dit steeds 
jeukte had zij dit per ongeluk kapot gekrabd. Korte tijd later was er een 
streep te zien. 

De arts die haar visiteerde constateerde een acute bloedvergiftiging. 
Margriet moest met spoed naar het ziekenhuis te Helmond. Haar 
ziektebeeld verslechterde alsmaar en op 21-05-1912 is zij overleden. 
Op 22 mei werd door de gemeente Helmond een transportvergunning 
verstrekt om het stoffelijk overschot naar Mierlo over te brengen. Hier 
werd zij 24-05-1912 op het parochiekerkhof begraven. 
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Petnis Johannes (Hannes) Weijts 

In het jaar 1919 herhaalde de 
geschiedenis zich opnieuw. 
Zoon Petrus Johannes (Hannes) 
was vijftien september 1907 
gehuwd met MarthaTielemans. 
Zij werd geboren te Mierlo 
twintig oktober 1883. Samen 
hadden zij 6 kinderen waarvan 
er nog 5 in leven waren. Vader 
Hannes was stoker bij de 
machinefabriek van Van Thiel 
in Helmond. In de middagpauze 
ging hij meestal naar huis. 
Zo deed hij ook in de maand 
oktober. 

Het weer was slecht; koud, veel 
wind en striemende regen. In 
verband met het slechte weer 
werd het Hannes afgeraden om 

thuis te gaan pauzeren. Eigenwijs als hij was is hij toch gegaan en 
helaas heeft hij daamiee een kou gevat. Zoals later werd gezegd had hij 
hierbij een bezetting (longontsteking) opgelopen. Tot grote droefenis 
overleed hij achtien oktober 1919 en werd daags na de verjaardag van 
zijn echtgenote op éénentwintig oktober 1919 begraven, zij bleef met 
5 kleine kinderen achter. 
Het oudste kind was elf en het jongste nog geen jaar oud. Groot was 
het verdriet en de zorg van opa Jan en oma Anna Maria. 

Het eens zo mooie en gelukkige gezin had rake klappen gehad. Samen 
met dit overlijden hadden zij al 4 van de 6 kinderen verloren. 
De 2 kinderen nog in leven; Wilhelmientje (Mina) en Martinus 
(Tinus). Wilhelmien trouwde veertien mei 1915 met Antonius Geenen. 
Haar zoon Jan Geenen zou later broodbakker en bezoiger in Mierlo 
worden. 
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Tinus Weijts en Martha van der 
Cruijs, kort na hun huwelijk. 

In hetzelfde jaar (1915) leerde 
(Mar)tinus Weijts Martha 
(Mart) van der Cruijs (geb. 
24-10-1893) kennen. Zij was 
van beroep fabrieksarbeidster. 
Tinus, 24 jaar oud, was meteen 
aan haar verknocht. Op 6 juli 
1917 - ruim anderhalf jaar 
later - gaven zij elkaar het 'ja' 
woord. Martha was 23 jaren 
oud en woonachtig op het 
Goor te Mierlo-I lout. Zowel 
de moeder van Martha als 
van Tmus waren overleden en 
daarom niet aanwezig bij het 
'huwelijksfeest'. 

Tinus en Martha woonden te 
Mierlo tegenover de molen van Branten aan de Dorpstraat. Martha 
raakte zwanger en drie september 1918 werd hun dochter Anna Maria 
(Marietje) geboren. Petrus Johannes, de enige broer van Tinus overleed 
zoals al eerder gemeld op 18 oktober 1919. In het jaar 1920 werd het 
2^ kind, wederom een dochter, geboren. Ook zij kreeg de namen Anna 
Maria. Haar roepnaam zal waarschijnlijk wel anders geluid hebben. 
Helaas was het kind geen lang leven beschoren en stierf het dertien 
februari 1922 ongeveer 2 jaar oud. 

Martha Johanna (Tliea) de derde dochter van het echtpaar werd geboren 
éénentwintig augustus 1921. Tot blijdschap van iederwerd in 1923 een 
tweeling geboren. Johannes Anselmus was de mannelijke helft van de 
tweeling en het zusje kreeg wederom de naam Anna Maria, vernoemd 
naar haar in 1922 overleden zusje. 

Vader Martinus (Tinus Waaits) was eig bedroefd bij het overlijden 
van zijn grote broer. Het verdriet en gemis raakte hem nog iedere dag 
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en als eerbetoon heeft hij zijn pasgeboren tweelingzoontje naar hem 
vemoemd. 

Martha had een speciale band met haar moeder, Anna Maria van 
Hoof, vandaar dat zij haar 3 dochters de namen van haar moeder heeft 
geschonken. De ouders hadden echter veel zorgen over de tweeling. 
Hun gezondheid was niet optimaal. Op dertig april 1923 zijn beiden 
radeloos als het zoontje Johamies Anselmus (genoemd naar de in 1919 
overleden broer van Tinus en de overleden schoonvader Anselmus 
van der Cruijs) komt te overlijden. Met veel zorg en liefde werd zijn 
tweeling zusje Anna Maria verzorgd. 

Maar het mocht niet baten, ook haar gezondheid was kritiek en zij 
overieed veertien mei 1923. Het leed van de ouders was groot. Moeder 
Martha heeft het verdriet nooit kunnen venverken, zij was geen sterke 
vrouw en heeft vele lichamelijke ongemakken en kwalen gehad. 
Meerdere malen leefde zij op het randje van de dood en werd haar het 
laatste Heilige sacrament toegediend. Haar grote wilskracht en haar 
geloof deden haar overleven. 

Liefdevol heeft zij haar kinderen opgevoed. De spanningen en sociale 
omstandigheden in de oorlog hebben ook haar gezondheid geweld 
aangedaan. Op zestien januari 1943 is zij vol Godsvertrouwen 
overleden. De zorgen van Tinus voor zijn gezinnetje waren groot. 
Dochter Amia Maria (Marietje) had al een tijd verkering met Jan 
Meulendijks. 

Tien dagen na het overlijden van moeder (26-01-1943) besloten zij 
om voor de w'et te trouwen en alvast bij Tinus te gaan inwonen. Het 
gezin woonde toen aan de Marktstraat te Mierlo. Op vierentwintig 
augustus 1942 trouwde het echtpaar voor de kerk. De grootste zorgen 
van Tinus w aren hiermede opgelost, maar het verdriet en gemis van 
zijn echtgenote bleven. Even na de oorlog op negen en tw'intig mei 
1946 trouw'de dochter Martha (Thea) met Tlieodorus Verhallen en zij 
gingen later in Eindhoven wonen. 

Voor Tinus moest de schoorsteen blijven roken. Handig als hij was en 
goed bespraakt, besloot hij om fietsenmaker te worden. 
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Vlak na de oorlog w'as er veel vraag naar dit vervoermiddel. Een kapotte 
fiets werd met onderdelen van andere onherstelbare fietsen opgeknapt. 
Ook kwam het voor dat er van twee of drie oude en kapotte rijwielen 
één 'nieuwe' werd gemaakt. 

'De Waaits' zo als hij in het dorp ook wel werd genoemd, kreeg 
het vertrouwen en de naam van de Mierlose bevolking 'n goed en 
betrouwbaar en creatief fietsenmaker te zijn. Vele Mierlonaren kwamen 
bij hem onderdelen kopen of heten Tinus de moeilijkere reparaties 
uitvoeren. Dochter Marietje zorgde voor het gezin en vader deed de 
werkplaats. De handel ging goed en er werd besloten om ook nieuwe 
fietsen te gaan verkopen. 

Enkele hiervan, 'n dames en 'n herenrijwiel, werden in de tot toonzaal 
omgebouwde huiskamer geplaatst en de klanten konden direct uit 
de 'showroom' of op bestelling kopen. Een van de meest verkochte 
en betrouwbaarste fietsen was van het merk Emst Casimir de grote 
degelijkheid en een wielmaat van 28 X 1 3/8 was zijn prijs graag w âard. 
Ook verkocht hij van het merk Padvinder (Burgers) en Locomotief 

Het logo van het rijwielmerk 'Pad\'inder' als glas in loodraam in een 
Antiekzaak te Deventer 
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Omdat niet iedereen het geld voor een nieuwe fiets voorhanden had, 
besloot Tmus om een spaarsysteem op te zetten. In de vorm van een 
spaarkaart kon men de inmiddels in gebruik genomen fiets afbetalen. 
Meestal op zondagvoormiddag ging Tinus zijn klanten af om de gelden 
volgens het nieuwe spaarsysteem op te halen. Nauwkeurig hield hij op 
de klantenkaart en in zijn notitieboekje de boekliouding bij. 

Opgeruimd en vrolijk deed Tinus in de te kleine werkplaats zijn werk. 
Klanten werden met koffie of tliee ontvangen en bleven ooit urenlang 
buurten. In de werkplaats stond een kooi met daarin een luid zingende 
merel. Deze was vaak onderwerp van gesprek of een aanloop naar een 
van de vele 'sterke" verhalen die Tinus graag vertelde. De merel kon 
het mooiste en het hardste zingen van alle merels uit de omgeving. 

Zo herinner ik mij het verhaal van de gevaarlijke en riskante operatie 
waarop hij de merel had gevangen. Ook de uitvinding van 'de solution' 
het bandenplakmiddel dat door hem was uitgevonden en een revolutie 
was in bandenplakkend Nederiand was een 'best-seller'. Helaas gingen 
anderen er mee aan de (financiële) haal. 

Tinus was volgens een van zijn verhalen een echte acrobaat op de fiets. 
Hij vertelde mij dat hij vele nieuwe fietsen had verkocht. Zo moest 
hij bij een klant 2 pas gekochte rijwielen bezorgen, gezeten op z'n 
eigen rijwiel en aan iedere hand 1 nieuwe, fietste hij naar de klant toe. 
Zonder valpartijen of beschadigingen werden deze naar tevredenheid 
van de klant afgegeven. 

Ook maakte hij mij in vertrouwen deelgenoot van een nieuwe liefde 
die hij achter de 'Millusse' zandbergen had opgedaan. Na het aanhoren 
van 'zijn' eerste kennismaking en nette liefdesromances kwam ik thuis 
met het grote nieuws, dat mijn vaders oom opnieuw een vrouw had 
ontmoet en waarschijnlijk binnenkort ging trouwen. Waarop mijn 
vader laconiek antwoordde dat ik mij niets wijs moest laten maken, 
want ome Tinus zal wel weer op z'n praatstoel hebben gezeten. 

Zo zijn er vele Mierlonaren die eigen, kostelijke en onvergetelijke 
herimieringen aan Tinus hebben. Ook was hij betrokken bij vele sterke 
verhalen die soms nog de ronde doen. Dorpsgrappen die al of niet 
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bij hem in de werkplaats gestalte kregen werden tot in de puntjes 
geanalyseerd. 

I I 

Tinus Weijts in zijn te kleine werkplaats 

Tinus bleef Tinus, financieel was het niet meer zo nodig om de 
werkplaats aan te houden. Met zijn oudedagsvoorziening kon hij 
tevreden zijn. Enkel voor de gezelligheid en het continueren van de 
sociale contacten was de werkplaats nog open. 
Zo is Tinus na een leven van hard werken en vele zorgen die hij 
zeker gekend heeft op achtentwintig februari 1966 te Mierlo geheel 
onverwachts overleden. Met hem ging een graag gezien, vrolijk en 
fantasierijk dorpsfiguur heen, 

Rinie Weijts 
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